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In 2019 gaan we met onze club een prachtige reis doen. Deze beschrijv ing 

geeft u  een overzicht  om te bepalen of u mee wilt gaan .  

We hebben  nog niet alle details opgenomen in deze beschrijving. Die komen 

pas in het reisboek te staan.  Dit ontvangt u op de eerste dag van de reis  op 

de camping in Les Loges  (Als u mee gaat! ).  

Tijdens deze reis wordt er heel veel gelopen  of gefietst . In een aantal  

gevallen moeten we lopen omdat het niet anders kan . Het betekent wel 

dat u goed ter been moet zijn of accepteren dat u bij sommige 

activiteiten niet mee kan doen . Helaas kunnen we in dit geval  geen 

korting geven op de reissom.  

Op een aantal campings tijdens deze reis is het verplicht om voor huisdieren 

alle inentingsdocumenten te hebben. Heeft u die niet dan kan uw huisdier 

niet mee. In alle gevallen moet u bijbetalen voor het huisdier. Tijdens de 

excursies kunnen huisdieren meestal ook niet mee en in de restaurants is het 

wisselend.   

We behouden ons het recht voor om eventueel nog aanpassingen aan het 

programma te doen indien nodig.  

 

Nog een belangrijk aandachtspunt: Verzekeringen !  

Zorg ervoor dat u al u w verzekeringen goed geregeld heeft.  

Weet u zeker dat u de reissom terug krijgt, mocht u door onverwachte 

omstandigheden (ongeluk, ziekte enzé) niet mee kunnen gaan met de reis 

waar u voor bent ingeschreven?  

Als u daar niet zeker van bent, verzoeken we u om naar uw verzekeraar te 

gaan en een  reis en annuleringsverzekering  af te sluiten.  

Weet u zeker dat u hulp krijgt als er iets gebeurt met uw voertui g of als er 

iets gebeurt met uw gezondheid en  u b.v. gerepatrieerd zou moeten 

worden?  

Als u in deze beide laatste situaties twijfels heeft , ve rzoeken we u om contact 

op te nemen met uw verzekeraar  om de benodigde  verzekering af te sluiten.  

 





10 mei 2019  

 

De reis begint  op  Camping  de lô aiguille creuse  in Les loges , vlak bij 

Etretat  in Normandië.  

Aan het einde van de middag hebben we  daar  een welkomst borrel op de 

camping waarbij we nog de laatste reisinformatie en/of aanpassingen aan de 

reis bekend maken.  

Bij Étretat  zijn de krijtrotsen het mooist van de Côte d´Albâtre . Ten 

noorden ligt de Falaise d'Amont, achter deze rotsmassa bevind zic h de 40m 

hoge rotsnaald de Aiguille de Belval. De beroemde Falaise d´Aval is het 

best e te zien vanaf het strand.  

 

 

 

 

 

In de buurt van Les Loges en Etretat zijn nog meer  interessante plaatsen of 

bezienswaardigheden:  
 

Fécamp  

Fécamp is beroemd geworden vanw ege zijn Dom  

Bénédictine, een kruidige likeur. Je kunt het Palais 

Dom Bénédictine bezoeken en afsluiten met een 

kleine proeverij (tegen betaling). Natuurlijk zijn 

ook alle variaties te koop. Het Palais is een van de 

meest pompeuze Fin de siècle paleizen va n 

Frankrijk. Het is een flinke wandeling van het 

parkeerterrein naar boven. Je vindt de parking op N 49.76099 E 0.37353  

 

  



11 mei 2019  

 

Vandaag gaa t u  in de loop van de ochtend op 

de fiets naar Etretat. Dat is het  geweldig e 

plaatsje aan de kust met indrukwekkende 

klippen : les falaises dôEtretat.  Onder 

leiding van een gids 

gaan we na de 

Welkomst - lunch ,  

het stadje lopend 

bezoeken en de bijzondere klippen bekijken.  

 

 

 

 

 

12 mei 2019  

 

We rijden naar onze volgende camping in Equemauville , vlak bij Honfleur . 

De camping heeft een restaurant en alle faciliteiten , zelfs een zwembad. 

Naast de camping is een grote supermarkt met tankstation.  Onder weg 

komen we over de Pont de Normandie ,  Vlak voor de brug is een 

parkeerterrein.  

De Pont de Normandie werd in 1995 met veel vertoon geopend. De bouw 

ervan is lang tegengehouden door de bewoners van het chique Honfleur, die 

bang waren voor een invasie van het gepeupel uit Le Havre. Dat is niet 

gebeurd. Je kunt bovenop de Pont de Normandie komen. Er is een lift en je 

hebt daarvandaan een schitterend uitzicht op de weg en het omringende 

landschap.  

Na de eerste brug vind je rechts de oprit naar het parkeerterrein. Je vindt 

het parkeerterrein op: N 49.45202 E 0.270801  

 

 

 

  



13 mei 2019  

 

Met de  bus, (De halte is op +/ -  100m van 

de ingang van de camping) gaa t  u naar het 

centrum.  

Daar worden we  lopend  rondgeleid met 

een gids en daarna kan iedereen naar 

wens verder in het gezellige haven stadje 

winkelen, eten enzé. 

Honfleur  is het mooiste havenstadje van 

de Côte Fleurie . Het middelpunt van het 

stadje is de Vieux Bassin, de Oude Haven. 

Rondom staan huizen met hoge gevels en 

daken van leisteen. Voor deze huizen aan de waterkant is een lange rij 

restaurantjes en terrasjes, waar  het goed eten en drinken is. Achter de 

huizen aan de kade liggen oude straatjes, met o.a. de Grenier à Sel, een 

zoutmagazijn uit de 17e eeuw. Het is tegenwoordig een expositie ruimte en 

dus helaas niet zomaar te bezichtigen. Verder is de Ste -Cath erine ker k uit de 

15e eeuw bijzonder mooi.  

Natuurlijk is het heerlijk slenteren 

door het oude centrum met leuke 

winkeltjes en omdat Honfleur een 

kunstenaarsstad was, zijn er veel 

galeries.  

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mei 2019  

 

We rijden van Equemauville  naar Vimoutiers , een klein stadje vlak bij 

Camembert. We zijn nu in de regio waar heel bekende Franse kaas wordt 

gemaakt: Camembert, Livarot, Pont lôEv¯que. In Camembert zelf is geen 

camping en ook geen ruimte voor onze grote autos. In Vimoutiers  

daartegen is een mooie c amping waar we gaan staan . 

 



In het stadje is het Musée du 

Camembert . We zorgen dat we op tijd 

de camping zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

  

In de middag  lopen  we naar het Musée du 

Camembert . Daar krijgen we uitleg over het 

maken van camembert en de tour eindigt 

met een proeverij van  verschillende lokale  ka zen  en een glas ñcidre de 

Normandie ò. 

 

In de buurt of op weg naar Vimoutiers komt u langs interessante plaatsen:  

 
Pont l ô£v èque ,  Place du Mal Foch  

Dit is de plaats voor het eerste heerlijke kaasje op 

de route, uiteraa rd genaamd 'Pont l'Eveque'. Het 

is een rond of vierkant kaasje met het AOC 

keurmerk. De oudere Pont l'Eveque is sterk en 

pikant. Je vindt de parking op N 49.28613 E 

0.186540  

 

 
Lisieux  

De Basilique van Lisieux  is gewijd aan de heilige 

Thérèse Martin, ook wel de "kleine heilige" 

genoemd. Met de bouw van de kerk werd in 1929 

begonnen. De kerk imponeert door zijn grootte en 

door de prachtige mozaïek versieringen. Alleen 

Lourdes trekt meer bedevaartgangers. De park ing 

voor campers is links van de rotonde op N9.14129 

E 0.2339013  

Livarot  

De kaasfabriek "Graindorge" waar de Livarot kaas wordt gemaakt is gratis te 

bezichtigen. Het is leuk om te zien hoe deze kaasjes machinaal gemaakt 

worden. Natuurlijk is hier ook kaas  te koop, maar voor een echt lekkere 

Livarot kun je beter naar de kleine winkeltjes in Livarot gaan of wachten tot   

in het  Musée du Camembert  waar we deze kaas ook zullen proeven. De 



smaak van Livarot is vol, rijk en krachtig. De fabriek is gesloten tusse n de 

middag. en op zondag. Je vindt de parking op N 49.00158 E 0.151466  

 

 

 

15 mei 2015  

 

De reis gaat van Vimoutiers  naar Arromanches les bains . We staan op de 

camping die op loopafstand van het centrum ligt  en voorzien is van alle 

gemakken.  

  

Arromanches Les Bains  speelde een zeer 

belangrijke rol in de bevrijding van Europa in 

1944. Daar werd een  grote tijdelijke haven 

aangelegd (De overblijfselen zijn nog te zien)  

om de geallieerde in staat te stellen de 

militairen en het materieel aan land te  

krijgen zodat de bezette gebieden bevrijd 

konden worden. In het centrum  is een 

mus eum hierover.   



Onder weg naar Arromanches kunt u eventueel een stop maken in Caen . Dat 

is een van de grootste plaatsen in de buurt.  

Leuk is ook om eerst vanuit Caen richtin g Courseulles sur mer  te rijden. 

Hier kun je goed parkeren en heb je mooi uitzicht op Juno Beach. Geniet 

van een lekkere picknick aan zee. Adres: Voie des Français Libres.  

GPS: N 49.33722° W 0.46655°  

 

16 mei 2019  

 

We gaan lopen d  naar het centrum   en 

worden onder leiding van een gids 

geïnformeerd over de geschiedenis en de 

gebeurtenissen in en rondom 

Arromanches  Les Bains  tijdens de tweede 

wereld 

oorlog.  

 

Na deze 

rondleiding  kunt u na eigen inzicht  lopend of 

fietsend de gedenktekens in dit gebied 

bekijken.  

 

 

 

 

17 mei 2019  

 

 

Van Ar r omanches  gaan we naar Barneville - Carteret  aan de Côte des 

Isles , een heel populaire badplaats aan de westkant van de Cotentin . De 

camping ligt in het stadsdeel Carteret.  

Côtes des Isles, 'Kust van de eilanden' is de naam  van de kust tussen 

Barneville -Carteret en Granville. Die naam dankt het aan het feit dat je bij 

helder weer de Britse eilanden Jersey en Guernsey kunt zien liggen. Het is 

een vlakke kust met eindeloze zandstranden, brede riviermondingen en 

prachtige duinl andschappen. Barneville -Carteret heeft ook een breed, 

meestal verlaten, zandstrand met een lengte van vele kilometers. Het dorp 

bestaat uit drie delen: het oude dorp Barneville met een mooie 

parochiekerk, Barneville Plage en Carteret met in de heuvels vill a's uit de 

belle -époque. Aan de andere kant van de baai ligt de Cap de Carteret met 

zandduinen tot wel 60 meter hoogte. Dit is prima op de fiets te bereiken  



 

 

Onderweg kunt u b.v. langs plaatsen zoals   

Bayeux  

Goede parkeerplaats (gratis) om Bayeux te 

bezoeken. Dit kun je doen alvorens je de route gaat 

rijden. Het beroemde tapijt van Bayeux bevindt zich 

in het Centre Guillaume - le-Conquérant. Het tapijt 

heet officieel"La Telle du Conquest". Je vindt de 

parking op N 49.34308 W -0.691922  

Als u vanaf Bayeux w eer terug gaat en langs  de kust rijdt komt u  aan nog 

meer gedenkwaardige plaatsen langs.  

Longues sur Mer, Les Batteries  

De onverwoestbare Duitse bunkers liggen hier nog 

steeds, inclusief kanonnen. Je kunt er tussen door 

wandelen. Je vindt de parking op N 49.34308 W -

0.691922  

 
 

Colleville sur Mere, Cimetiere Americain  

70 ha. groot is dit kerkhof dat uitkijkt op Omaha 

Beach. Het bevat de graven van bijna 10.000 

Amerikaanse soldaten die zijn gesneuveld tijdens de 

Invasie op D -Day. De Kapel, het Mémorial en de Tuin 

van Overledenen houden de herinnering aan deze 

mannen in ere. Er is een mooi Visit or Center. Je vindt 

de parking op N 49.356571 W -0.851530  

 



La Cambe, Les Noires Terres  

In La Cambe ligt het Duitse militaire kerkhof waar 

21.300 soldaten begraven li ggen. Het contrast 

met de Amerikaanse begraafplaats is groot. De 

eenvoudige stenen kruizen liggen beschut achter 

de 1200 esdoorns van het Jardin de la Paix (Tuin 

van de vrede). Je vindt de parking op N 49.34316 

W -1.025546  

 
Pointe du Hoc  

Hier lijkt het o f de tijd heeft stilgestaan. Rondom 

dit punt, 30 meter boven de zeespiegel, is op 6 

juni 1944 zwaar gevochten tussen het 2e Bataljon 

Rangers van kolonel Rudder en de Duitse 

artillerie. De diepe sporen  

van deze strijd zijn nog duidelijk te zien. Je vindt 

de parkeerplaats op N 49.39196 W -0.99029  

Isigny - sur - Mer  

De caramels uit Isigny zijn een begrip. Bij de fabriek zijn ze 

in dertig verschillende soorten te koop. Pas op! Er is een 

keiharde soort bij. De Beurre d'Isigny is wereldberoemd, net 

als de Crème  d'Is igny, heerlijk met aardbeien uit de streek. 

Je vindt de parking op N 49.3099 W -1.10146  

 

 
Sainte - Mère -  Église  

Een Amerikaanse piloot, John Steel, eindigt hangend aan zijn 

parachute aan de kerktoren van Ste -Mère -Église . Hij hangt er 

nog steeds en het dorp is wereldberoemd door de film 'The 

Longest Day'. Het thema van het Musée Airborne is 'The day 

they came', het geeft een prachtige indruk van de geweldige 

krachttoer die de luchtmacht van de geallieerden heeft 

geleverd.  Je vindt de camperplaats op N49.408315 W -1.31202. 

Je kunt ook achter de kerk parkeren, maar daar is het vaak vol.  

 

  



18 mei 2019  

 

We lopen naar het station van 

Carteret en nemen daar de Train 

Touristique de la Cote des 

I sles . We rijden onder 

begeleidin g van een gids tot 

PortBail  en later weer terug nadat we 

Portbail bezocht hebben.  

 

 

 

 

 

19 mei 2019  

 

Van Barneville Carteret gaan we naar Beauvoir  waar we op  de camping Du 

Mont Saint Michel  staan . Om op het terrein te komen moet u een code (Die 

krijgt u t.z.t) invoeren bij een slagboom. Daar kijgt u een ticket dat goed 

bewaard moet worden.U heeft he nodig om te vertrekken.  

De route loopt door het binnenland en komt langs een aantal bijzondere 

stede n. Coutances met de prachtige kathedraal Notre Dame, Granville met 

de historische Haute Ville en Avranches met de unieke Scriptorial. De pointe 

du Grouin du Sud is een must voor natuurliefhebbers. We naderen het einde 

van Normandie. Waar de grens precies l oopt is een punt van discussie. De 


